
Het meest onrechtvaardige beeld van deze week waren de zeven baby’s naast 

elkaar in het Al-Shifaziekenhuis. Daar schreef ik over: 

 

Geen weet... 

Ik heet Samira Salam 
En ja, dat staat voor vrede 
Als ik kon praten fluisterde ik: 
‘we hebben genoeg geleden’ 
 
Ik heb geen weet van politiek 
Laat staan van burgerdoelen 
Mensenrechten zijn simpel voor mij: 
Mama’s handen voelen 
 
Ik heb geen weet van oorlogsrecht 
Dat schieten mag...hoelang? 
Ik lig in wat een ziekenhuis was 
Explosies maken me bang 
 
Ik heb geen weet van tunnels 
Of wapenleveranties 
De flyer zei ‘ga naar het zuiden, nu!’ 
Vlucht zonder garanties 
 
Mijn ribben trillen, bonkend hart 
Mijn geboorte heeft mama verrast 
Ik heb geen weet van het leven 
Maar klamp me eraan vast 
 
Mijn tweelingbroertje ligt naast me 
Ik voel zijn linkerarm 
Hij is tien minuten jonger dan ik 
Als ik kon hield ik hem warm 
 
Ik heet Samira Salam 
En ja, dat staat voor vrede 
Als je zou luisteren fluisterde ik: 
‘we hebben genoeg geleden’. 
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